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Verrassend veel inzendingen rond ‘Dichter van Gavere 2023’, binnen en buiten 
de grenzen.  57, een record.

Ook de kinderen stuurden opnieuw een schat aan pennenvruchtjes. 

Op het jongerenfront was er de voorbije jaren weinig beweging.   
Nu kwamen 2 gedichten binnengewaaid...

Dank voor de vele inzendingen en de medewerking van de scholen. 
Dank aan de dames en heren van de jury die ook dit jaar hun ‘loupes’ boven haalden.
Dank aan jullie, het publiek.  

Naar traditie bieden we op het einde van de avond de kleine brochure ‘Dichter van 
Gavere’ aan.  Een bundeling van alle genomineerde gedichten.  Zo krijg je een kleine 
bloemlezing … ze laat je een graadje meer warmte voelen bij het lezen naast een  
kille kachel.
 
Namens de werkgroep ‘Dichter van Gavere’,
graag tot een volgende…

Janne, Karl, Lut, Mathieu, Sofie, Tim, Willy

Voorwoord
Dichter van Gavere 2023
‘Vriendschap’
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Jury  
Jeugddichter Van Gavere
P.J. Beeckaert (pseudoniem voor Willy Bekaert, Asper)
	» Aanvankelijk schrijver van kortverhalen. Publicaties in Vlaamse en Nederlandse 

literaire tijdschriften
	» 2010 : Ad Flumen Scaldem : de Schelde vertelt haar levensverhaal  

(Uitgeverij Zon & Maan)
	» Medewerker Gavers tijdschrift AMOK
	» Dichter van Gavere 2013

Lut Bousard 
Zie jury volwassenen

Frieda Gheysens
Zie jury volwassenen

Karl Libeert
	» Altijd al geboeid door lettertjes
	» In de jeugdjaren nauw betrokken bij poëzieavonden in theater Malpertuis (Tielt)

‘Poëzie ligt aan uw voeten in het gras, zodat u slechts hoeft te bukken om haar te 
kunnen zien en op te rapen.’  ( Boris Pasternak op het eerste congres van de Russische 
Schrijversbond te Moskou, 1934 )

Gaby Vandewalle
	» Jeugddichter van Gavere 2022



Jury  
Dichter van Gavere 
Lut Bousard
	» Verschillende jaren ‘literaire creatie’ aan de academie voor Taal- en Letterkunde
	» ‘Melk met een vel’ over jeugdherinneringen, 1999
	» ‘een wondere wereld, de wijde…’ het dagdagelijkse leven gezien door de ogen van 

de hond, 2011
	» Handleidingen voor kleuteronderwijs met nadruk op taal en hoe  

spelenderwijs leren
	» Dichter van Gavere 2021

 

Hervé Deleu
	» Lofdichter Gent
	» Gastdichter Oostduinkerke
	» Diverse dichtbundels
	» Internationale erkenning poëzie (Rotterdam/Parijs/Los Angeles/Zuid-Afrika)
	» Dichter van Gavere 2015

Frieda Gheysens 
	» ‘Schaduwsporen’ onder het pseudoniem Mariejo Heyman
	» ‘Binnenstebuiten - Inside out’ onder eigen naam
	» ‘Drie kleine muisjes’ een kinderboekje onder eigen naam
	» Haiku’s in het tijdschrift Vuursteen
	» Haiku’s aangebracht op publieke plaatsen in Wilrijk, Gavere en Edegem
	» Lid van Haiku-kern Antwerpen
	» Dichter van Gavere 2014
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Jacques Hoste 
	» Auteur, debuutprijs voor ‘Bier’ Bekroonde kortverhalen Oudenaarde (1997) & 

Deinze (2019). ‘ Zingems in 13 en een half hoofdstuk’ dialectwoordenboek in 
samenwerking met Universiteit Gent

	» Dichter van Gavere 2019 en 2020

Ann Lepez
Dichter van Gavere 2022

Marleen Vandekerckhove
	» Fervent lezer en verzamelaar van gedichten
	» Deelnemer aan de maandelijkse bijeenkomsten van het haikucentrum Vlaanderen 

te Gent en schrijver van haiku’sen gedichten
	» Dichter van Gavere 2016

Ray Van Rieme
	» “Het muzennestje is uitgebroken”, 1963, eigen beheer
	» Kolder Poëzieprijs op het Salon van de Humor in Heist (begin jaren ‘70). Naar 

aanleiding daarvan verscheen “Dolce Vitaminnen” en 4 jaar later “Humorfine.” 
	» Radioteksten voor Piet Thijs en Gerard Vermeersch
	» Satirische gedichten in het “Brugsch Handelsblad” gedurende 23 jaar
	» Sinds 13 jaar huisdichter van Yachting Merelbeke. Deze club gaf 2 bundels uit: “De 

Stille Kracht” en “Overwonnen Droefheid”. 
	» Vredesgedichten voor de opluistering van oorlogsherdenkingen in Brugge en 

Merelbeke
	» Dichter van Gavere 2017



Juryverslag  
Jeugddichter van Gavere
184 jonge dichters kropen in de pen, maar liefst uit alle basisscholen van Gavere. Bijna 
elke school heeft een genomineerde dichter op één van haar schoolbanken zitten. 
Dank aan de leraren en de directies die het creatief schrijven kansen geven en 
aanmoedigen.
Het werd dus ook geen makkelijke keuze, er is heel wat over vriendschap te vertellen. 
De vorm en stijl liepen erg uiteen, maar we werden vaak verrast en zelfs opgetogen 
over de inhoud.
Over het winnende gedicht kunnen we dit vertellen:
Een goede vriend hebben, al ben je 10, 30 of 60, is een meerwaarde in je leven.
Een goede vriend zijn is even belangrijk. Deze jonge dichter benoemt de 
eigenschappen van vriendschap concreet.
Vorm en inhoud van het gedicht stemmen overeen. Er zit een ritme in dat de 
betekenis van de woorden aanvult en benadrukt.
Het einde kan door veel clichés worden vervangen maar de eenvoud ervan maakt het 
waardevoller. 
Wij kozen de schrijver van dit gedicht als winnaar omdat het knap werk is. 
Proficiat! 

Lut Bousard
jurylid
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Siebe De Kraey
Jeugddichter van Gavere 2023

Boris Bonev
Senne Courtheyn

Sofie De Rho
Jinte De Vriendt
Anna-Elle Dury
Chloë Nevejans

Nora Philips
Lupe Romero De Cordier
Amélie Van der Dooren



Een vriend

Is iemand die je kan vertrouwen
Dat is iemand waar je bij kan schuilen
Dat is iemand waar je bij kan huilen

Een vriend is positief
Een vriend is leuk
Iemand waar je mee kan praten
Met een vriend kan je lachen
Met een vriend breng je de tijd door
We steunen elkaar altijd en overal
We kennen elkaar super goed

Want vriendschap
doet goed

Siebe De Kraey
5de leerjaar – GBS De Vierklaver Asper
Jeugddichter van Gavere 2022
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Haiku 

Zie hier twee visjes
Ze zwemmen graag in het rond
De beste vriendjes

Boris Bonev
5de leerjaar - VBS De Vliegenier 



Met mijn vrienden trap ik graag een bal
Ook al gebeurt er wel eens een val
Op het plein zijn we een groep
Maar soms draait het ook eens in de soep
Tijdens de wedstrijd blijven we streven
Alsof we aan de bal blijven kleven
Of we nu winnen of verliezen 
We hoeven niet te kiezen
Onze vriendschap blijft bestaan
Met een lach en een traan

Senne Courtheyn
6e leerjaar GBS De Vierklaver Gavere
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We steunen elkaar

Hand in hand
Over het strand

Hand in hand
Bij een brand

Hand in hand
In de krant

Dat zijn de mooiste 
Momenten die ik kon wensen

Sofie De Rho
5e leerjaar GBS De Vierklaver - Asper



Onze vriendschap is voor mij, 
zoals een sappige, lekkere aardbei.
Soms is het zoet en soms is het zuur,
maar het is van blijvende duur.
Samen maken we veel plezier,
en ervaren we steun zoals een knuffeldier.
We gaan samen door weer en wind,
de liefde is wat ons zo hard bindt.
We lachen van de ochtend tot de nacht,
dat maakt onze vriendschap zo oprecht en zacht.

Jinte De Vriendt
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Liefste vriendin,

Je bent altijd vrolijk en lief 
en daarom deze brief.

We maken steeds plezier,
ze horen ons van daar tot hier.

Soms maken we wel eens boel,
je weet wel wat ik bedoel.

We zijn elkaar eens kwijt geraakt,
en snel alles terug goed gemaakt.

We wonen niet echt dicht bij elkaar,
maar in ons hart staan onze huizen 
naast elkaar.

Zullen we een nachtje uitgaan,
of blijven hangen op de skatebaan. 

Ik wil je nooit meer kwijt
en maak voor jou altijd tijd.

Ik ga nu maar stoppen
en beginnen aan wat moppen.

Je bestie.

Anna-Elle Dury
6de leerjaar – VBS De Dol-Fijn 
Dikkelvenne



Ik hou van de kou maar ook van jou.

Mijn hart begint te kloppen als jij begint
te mokken.

Jij draagt niet graag
rokken maar ook geen sokken. 

Maar dat maakt niet uit want je zingt
prachtig en luid. 

Jij bent een roos want
je bent nooit boos. 

Mijn madelief, je bent een dief.
Ik schrijf deze mooie brief.

Chloë Nevejans
4de leerjaar B – GBS Asper
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Vriendschap is…

Alles tegen elkaar kunnen zeggen;
Het elkaar uit kunnen leggen.

Als er dan ook iets scheelt.
Dat je het met liefde deelt.

Maak elkaar blij.
Want dat is dan ook
Wat echte vriendschap is voor mij.

Nora Philips
5de leerjaar – GBS De Vierklaver 
Asper



Ik hoor je niet
Ik zie je niet
Ik voel je niet

Geen grapjes
Geen gelach
Zelfs geen knuffel

Ik hoor je niet
Ik zie je niet
Ik voel je niet

Maar ik weet dat je er bent 

Lupe Romero De Cordier 
6de leerjaar – GBS De Vierklaver 
Asper
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Als ik

Als ik bij jou ben,
dan ben ik mezelf.
Blijer dan blij.
Happy.
Dolgelukkig!

Als ik bij jou ben,
dan voel ik me nuttig.
Slimmer dan slim
Gerespecteerd.
Waardevol! 

Maar als ik iets tegen je zeg,
dan luister je niet.

Amélie Van der Dooren 
6de leerjaar – GBS De Vierklaver 
Asper



Juryverslag  
Dichter van Gavere
Een gedichtenwedstrijd met als thema ‘vriendschap’ kan veel gedichten met sentiment 
en emoties opleveren. De vaardigheid van de dichter komt dan tot uiting in het 
verbeelden van dit thema zonder het werkelijk te benoemen.
Poëzie geeft geen definities. Poëzie roept beelden op, laat ze leven en verdwijnen.
De jury selecteerde uit de 57 inzendingen in de categorie volwassenen 10 gedichten 
die uitblonken in kwaliteit en/of originaliteit.
Na enig beraad kozen we unaniem voor gedicht 18. 
Het gedicht is perfect opgebouwd, compact door de weloverwogen sobere 
woordkeuze en gaat precies daarover waarover het gaat. 
De regellengte is goed gekozen op inhoud en biedt optisch rust. Het geeft een 
nuchtere, realistische beschrijving over het alleen achterblijven op oudere leeftijd.
Het gedicht ademt de sfeer uit van de berustende vaststelling van de oudere wiens 
vrienden sterven of vergeetachtig worden.
Het slotvers verrast aangenaam : droogweg, laconiek maar treffend en perfect 
invoelbaar.
Nu rest mij het genoegen de identiteit van gedicht 18 te onthullen:
de vrienden van weleer  
door Paul Vincent

Ann Lepez
jurylid
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Paul Vincent

Dichter van Gavere 2023

Julia Beirinckx
Anne Cremers

Kris De Lameillieure
Rik Dereeper

Geert Herregodts
Hanneke Middelburg

Lucie Putzeijs
Annemarie Steenbergen

Mieke Thienpont
Hein van der Schoot



de vrienden van weleer

iedereen om me heen			 
gaat liever dood			 
dan voort				  

en wie beslist				  
te blijven 				  
vergeet aldoor				  

mijn naam of straat			 

zo schrijft men mij			 
door dementie fout			 
of niet meer			 

en moet ik 				  
bij gebrek aan bekenden		
mezelf begroeten			
		
zonder handgeschud
en met een droge traan		
hoe maakt u het

Paul Vincent
2470 Retie
Dichter van Gavere 2023
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DAG BUUR

De beukenhaag omgordt als een grens met uitnodigende inkijk
haar weelderige moezerij waar schone vruchten 
kiemen, knoppen, opkomen en uitlopen. 

Zwellend van trots bukt ze naar bloemkool, broccoli, boerenkool.
Oogsten wil ze, buurman overtroeven, pompeus pronken met pompoenen
die ze kreunend over de haag tilt als kwistige wissel tegen
witloof, warmoes, waterkers. 

Samen wil ze passie delen voor peul, peen, pastinaak,
klessebessen rond broeibak met éénruiters,
stoefen over de stevigste, de smakelijkste lente-ui 
aan de haag, de beukenhaag. 

En dan 

Rug rechten
Handen afkloppen
Klompen schrapen over de spa
Steunen op de steel

Dag buur.

Julia Beirinckx
2580 Putte



Men zegt
dat beste vrienden blijven bestaan.
Maar voor mij
was het altijd een komen en gaan.

Vanaf de kleuterklas nooit echt alleen,
altijd wat vrienden om me heen.
Maar diep vanbinnen
voelt het alsof iedereen gewoon verdween.

De eenzaamheid werd me vaak te veel.
En hoewel ik met heel wat vriendjes speel,
is er niemand waarmee ik me verbind.
Dit is waar de afgrond echt begint.

Nooit echt uitgelachen, gepest of gehaat,
maar iets heeft me zeker wel geschaad.
Altijd voelen alsof niemand echt weet,
waar het mes mij precies sneed.

Dit verhaal mag dan wel jaren oud zijn,
de eenzaamheid doet nog steeds zo’n pijn.
Want als vriendschap voor altijd is,
geldt hetzelfde voor dit gemis.

Anne Cremers
Auckland – Nieuw-Zeeland
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51

er is een bank, een kale boom, en ver herinnering
aan kleine zeeën waarin wij samen stormen stuwden,
wolken schuimend spuwden, onze manen in de hemel.

Jij, met rosse baard en rauwe herdersstaf. 
Bazuin, heraut van gulzig, eeuwig leven. 
Wij slurpten pap, boerden luid, sliepen nooit.

Nu stappen wij traag, als tijd die ketens draagt,
als rot dat tergend maar gestaag, altijd verder, 
terend verder gaat. Tot op de oever hoor ik

hoe jij, steeds meer vermoeid, uitgeteerd,
als zware kano tegenzee, hoe jij eenzaam 
en geknot, nog altijd zingt, je lied van hoop. 

pseudoniem Lukas Steen
Kris de Lameillieure
8750 Wingene



Korter dan het leven

Voor Marc V. (1964 – 2022)

Wie duwt je, tijdig, naar het ziekenhuisbezoekuur? 
In de steriele cafetaria trakteer ik jou op bronwater
(behoed je zo voor miserere), maar mezelf op mokka.
Kootjes koesteren zich aan mijn warme kopje.

Jouw doorprikte vinger glijdt wat baantjes
langs de glasrand. ’t Is een ziekte, iets van Crohn,
beweer je zwak, terwijl ik in het koffiedik
van onze vriendschap kijk. En kijk, je glimlacht

witter dan de doktersjassen of de muren hier.
De schaduw van je rechterhand verlaat het glas
en schetst een winterlandschap op het tafellaken
– kaal geboomte in de sneeuw. De jaarringen

omheen je ogen tonen het: nog korter dan het leven
kan een darm. Vervangbaar als dit glas, grijns jij
en zet het aan de kant. Ons uur is om. Je geeft me
voor het eerst een foto, voor het laatst een hand

Rik Dereeper
8510 Rollegem
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V R I E N D S C H A P S B A N D
   .  & @ * () –  _  ‘ ʼ “ = ^ - ! … #

Jij bent het rustpunt in mijn dichtkunst .

De ampersand van ons verband &
Mijn apenstaartje  @
De asterisk voor wie niks te veel is  *

Ik plaats je nooit tussen haakjes  ()
Jij bent het streepje van mijn gedachten  –
Jij legt je nooit neer  _
in het accent van onze taal  ‘

Jij bent mijn apostrof  ʼ

Ik haal je aan  ”
Jij bent gelijk aan  =
Een dak om onder te staan  ^
Het koppelteken van ons bestaan  - 

Jij bent mijn uitroepteken  !
Nooit een beletselteken  …

Jij blijft mijn hekje  #

Geert Herregodts
9050 Gentbrugge



Contact

Ik wacht op een bericht van de buitenwacht
iemand die mijn naam zegt en zucht 
omdat het zo lang geleden is 

dat de brievenbus heeft geklepperd 
mijn telefoon heeft gerinkeld
het water was gevuld met flessenpost 

schrijfsels van overzee en uit de sloot 
een boot van papier zonder tekst 
zonder uitleg om me aan te warmen 

mijn armen om mezelf heen 
om bijeen te blijven tot het ogenblik 
dat ik de ander in de ogen kijk 

vraag: waar was je al die tijd?
en de ander zegt: hier 
ik was al die tijd hier.

Hanneke Middelburg
4462 Goes- Nederland
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Vriendschap

Vriendschap is 
een vederlicht gewicht
gedragen door frêle schouders,
de uitgestoken hand,
een vriendelijke glimlach,
rituelen zoeken het gewicht
van het samenzijn,
als de scheervlucht
van de vogel
die zijn slaapplaats
speurt in alsmaar
kleinere kringen.

Lucie Putzeijs
9880 Aalter



Zandloper

Weet je nog,
Jij en ik in Auschwitz?
Hoe wij samen geschiedenis schreven
Hoe de blikken bleven kleven
Van kale mannen op kale muren
hun doordringende ogen
hadden we toegevoegd 
aan onze bucket list, en Schindler’s list 
klonk op jouw walkman 

Weet je nog,
Jij en ik in Budapest?
Hoe prachtig het uitzicht van hotel Panoramique
kon het schoner en meer chique
de witte muur met bonte waslijn
’s nachts bespraken we de dag
het lachen gieren brullen 
overstemden de herrie, ‘t bubbelbad met sherry 
en liters rode wijn

Jij weet niet meer,
Hoe jij en ik en ons
nooit zouden scheiden of breken
Altijd een even is gebleken
Tijd is steels zo schijnt
Als een dief in de nacht
Glip jij als zand tussen mijn vingers
Totdat ook het laatste beetje jij, dat wat jij nog vindt in mij 
In een dichte mist verdwijnt

Annemarie Steenbergen
5237 ’s-Hertogenbosch - Nederland
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De Dichter en ik

Als ik

alleen maar

b e n.

Warm toegedekt

onder het

stof der jaren.

En jij

alleen maar

b l ij f t.

Tot

ons z ij n

net dat tikkeltje

meer is.

Dat.

Mieke Thienpont
9840 De Pinte



op zoek

we zouden het anders doen
maar na die zomer
wogen we woorden
in opkomende mist
bang
voor de kettingbotsing
kusten we met lucht ertussen
hapten omstebeurt
als vissen
de schemer strijkt
het land
de wind waait 
om boom, beest, ding
jou en mij

nu, zegt men
is het beter te gaan liggen
beter niet te zoeken
dan niet te vinden
laten we fossiel spelen
met sedimenten toegedekt
laten we wachten

Hein Van der Schoot
8091 Wezep – Nederland
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Gedichtenlocaties 
Dichter van Gavere

2012 		  Robert Timmermans (Gavere)   
		  Bibliotheek, Kasteeldreef 48

2013 		  P.J. Beeckaert (Asper) 	  
		  Steenbakkerssite, Louis De Meesterstraat inSemmerzake	
	

2014		  Frieda Gheysens (Edegem)  
		  Gemeentehuis – Administratief Centrum (tuin), Markt 1	

2015		  Hervé Deleu (Menen) 	  
		  Pleintje Vierschaar, Carlos Dierickxplein, Asper		

2016		  Marleen Vandekerckhove (Zingem) 
		  Kerkplein Dikkelvenne

2017		  Ray Van Rieme (Merelbeke)  
		  Picknickplaats a/d Schelde, Ten Stroom, Vurste	

2018		  Eline Remue (Dikkelvenne) 	 
		  G.O. Racing, nooddeur zijkant podium, Markt 20	   

2019		  Jacques Hoste (Zingem) 	  
		  Het Boothuis – Camperparking, Brandweerstraat

2020		  Jacques Hoste (Zingem) 
		  Trefpunt Henri de Cocker, Gentweg, Vurste

2021		  Lut Bousard (Gavere)	  
		  Baaigempleintje

2022		  Ann Lepez (Ronse)	  
		  Picknickplaats Trekweg rechteroever van de Schelde	

2023		  Paul Vincent (Retie) 
		  Suggesties welkom!	
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Jeugddichter van Gavere

2015		  Marie Van Lancker  (Asper)	 
		  Pleintje Vierschaar (Carlos Dierickxplein - Asper)	

2016 		  Sofie Steenhaut  (Dikkelvenne) 
		  Kerkplein Dikkelvenne

2017		  Maarte Thienpont (Vurste)	 
		  Picknickplaats a/d Schelde, Ten Stroom, Vurste	

2018		  Dario Deriemaeker (Zingem) 	  
		  Parking gemeentelijk speelplein, Sportdreef 

2019		  Floor Neirinck (Asper) 
		  Het Boothuis – Camperparking, Brandweerstraat

2020		  Jane Moerman (Vurste)	

		  Trefpunt Henri De cocker, Gentweg, Vurste		

2021		  Emma Geelhoed (Asper) 
		  Baaigempleintje		

2022		  Gabby Vandewalle (Deinze) 
  		  Gemeentehuis – Administratief Centrum (tuin), Markt 1 

2023		  Siebe De Kraey  
		  Suggesties welkom!
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Colofon
‘Dichter van Gavere’ is een initiatief van het cultuurplatform  
i.s.m. het lokaal bestuur Gavere, de diensten cultuur en bibliotheek

Dank aan: 
	» directies en leerkrachten van de Gaverse Basisscholen
	» de milde schenkers van de boekenprijzen:

	» boekhandel Beatrijs (Oudenaarde)
	» Davidsfonds Gavere

	» de juryleden voor het jureren
	» Koen Dewulf en gitarist voor de fijne intermezzo’s
	» het lokaal bestuur voor de materiële ondersteuning en de 

verzorging van deze brochure
Deze publicatie bevat een selectie van de inzendingen van de  
poëziewedstrijd  “Word jij Dichter van Gavere 2023? ”.

Gavere, 25 januari 2023

V.U.:
cultuurplatform Gavere, 
p.a. lokaal bestuur Gavere,  Markt 1 – 9890 Gavere 
09 389 29 80 –cultuur@gavere.be




