haikuvriendén




VOORWOORD

Voor de wedstrijd van juli was het thema
‘Zuinig met Woorden'. Om schrijvers uit te
dagen, werden voor deze gelegenheid enkele
bijzondere regels opgesteld, zoals onder
meer: maximaal één relevant bijvoeglijk
naamwoord, een werkwoord in de
tegenwoordige tijd, geen herhaling van
lidwoorden. Zelfstandige naamwoorden
waren vrij.



Elke dichter mocht drie haiku’'s insturen,
waarvan er een werd geselecteerd voor
mogelijke publicatie. Dit keer telde de
toepassing van de regels voor zeventig
procent mee in de beoordeling. Daardoor
vielen sommige sterke haiku's buiten de
selectie, terwijl andere juist opvielen door hun
zorgvuldige woordkeus.



Het resultaat is een bundel van vijftien haiku’s
waarin beperking tot verrassende vondsten
leidde.

Ik wens je veel leesplezier.

Ron de Haas
Beheerder Facebookgroep Haikuvrienden




Poel des doods
Een bij doet de vlinderslag
in het zwembad

Annemarie Steenbergen



regen!
mijn gietertje
aan de kant

Annemie De Waele



loodzwaar
op het dorpje
valt de hitte

Armand Stalmans



een winteravond
ze legt het laatste stukje
In haar testament

Cecile Janssen



in de hitte
een waterpistoolgevecht -
oma geeft zich over

Cristel Aalders



een geluksmoment
INn onze tuin
een keizersmantel

Guido De Pelsmaeker



met luchtwortels
op verdronken land
moerascipres

Jeer Newjeer



eikenbladeren
dwarrelen willekeurig
rond jouw sterfdatum

Luc Vos



hittegolf —
nieuwe buren breken
de wind

Marjo Ruiter



snijdend
het nachtgebler
van een viucht meeuwen

Michael Lieffering



lindegeur —
haar boodschap
verbloemen

Michael Pappafava



de oude eik —
nog steeds aan zijn tak
mijn schommel

Minke Kraijer



zomerhitte —
in de schaduw liggen
koeienvlaaien

Nel Goudriaan



alleen
op een kruispunt
de weg kwijt

Pol Laporte



na lang gedraal
vindt ze haar droomplekje
kattengespin

Rozemarijn Ockhuysen



Dank aan alle deelnemers van
de wedstrijdésZ Wiinig et
Woorden' voor hun creatieve
bijdragen.

Houd onze Facebookgroep in de
gaten voor nieuwe wedstrijden
en poézie-uitdagingen. We
kijken uit naar nog meer
prachtige haiku’'s!




